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Vertelling 4–7 jaar

Drie Maria’s
In de tijd van Pasen tot Pinksteren vieren we dat Jezus is opgestaan. Je kunt het verhaal deze periode
elke week inleiden met een tweespraak:

Eén kind: Christus is opgestaan!
Allen:  Ja, Hij is opgestaan.

Begin daarna meteen met de eerste zin van het verhaal.

Drie vrouwen zitten bij elkaar.
Ze heten alle drie Maria.
Ze kennen elkaar goed. En ze kennen Jezus ook goed.
Een tijdje geleden hebben de Maria’s iets heel verdrietigs meegemaakt. 
Ze zagen dat Jezus gevangen werd genomen. Ze hoorden dat er nare dingen over hem 
gezegd werden. En ze zagen dat Jezus werd gedood.
Toen dat gebeurde, waren de Maria’s heel verdrietig. Even dachten ze dat alles voorbij 
was: alles wat ze met Jezus hadden meegemaakt, al zijn verhalen over God.
Maar dat was niet zo.
Want toen de vrouwen een paar dagen later naar het graf van Jezus gingen, zagen ze 
dat de steen voor het graf was weggerold. Wat waren ze blij toen ze dat zagen! Jezus 
was opgestaan uit de dood!
Nu komen de vrouwen vaak bij elkaar. Dan drinken ze wat en ze praten samen. Ze 
praten over wat er gebeurd is toen Jezus stierf en toen Hij weer levend werd.
En ze praten ook over alle dingen die Jezus gedaan heeft.
Hoe Hij zieke mensen beter maakte. Dat Hij aandacht had voor mensen met verdriet. 
En dat Hij vertelde over Gods nieuwe wereld. 
Wat de drie Maria’s deden, kunnen wij ook doen - als we in de kerk zijn en ook op 
andere plaatsen.
We blijven vertellen over wat Jezus gedaan heeft.
We blijven ook vertellen over wat er met Hem gebeurd is: dat Hij gestorven is en 
opstond uit de dood. Zo blijven de verhalen van de drie Maria’s altijd bewaard.

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Praten de kinderen weleens
over wat er op een dag allemaal
gebeurd is? (Bijvoorbeeld met hun

vader of moeder.) Is het fijn om te praten over
dingen die gebeurd zijn? Waarom?

p
Spel: Op het werkblad staan vier kaartjes
met gezichten. Leg de kaarten
omgekeerd op tafel of op de grond

en laat de kinderen om de beurt een kaart
omdraaien. Ze vertellen naar aanleiding van de
kaart iets over wat ze hebben meegemaakt:
Kaart met het lachende gezicht: iets waar je
blij van werd
Kaart met het boze gezicht: iets waar je boos
van werd
Kaart met het verdrietige gezicht: iets waar je
verdrietig van werd
Kaart met het bange gezicht: iets waar je bang
van werd

s
Creatief: Wat willen de kinderen niet
vergeten? Daar maken ze een teke-
ning van.

Vertellen
De dood voorbij

Marcus 15:43-16:8 4 mei 2025
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